
Chúa Nhật 22 Thường Niên – A –03-09-2023 

Cha Xứ 
Lm. Giuse Đặng Quốc An, O.P. 

Phone: (703) 894-7141 
Email: pastor@cttdva.com 

 
Cha Đặc Trách Giáo Họ 

Lm. Vinh-Sơn Đinh Ngọc Thảo, O.P. 
Phone: (703) 894-7975 

Email: lavang@cttdva.com 
 

Giờ Văn Phòng Của Cha Đặc 
Trách Giáo Họ 

 Tại Gx. Thánh Veronica: 4pm-
6:00pm mỗi thứ Sáu. 

 Tại Gx. Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam, Arlington, xin gọi điện 

thoại để sắp xếp. 

Địa Chỉ Liên Lạc 

Giáo Họ Đức Mẹ La-Vang 

C/o Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam 

915 S. Wakefield St. 

Arlington, VA 22204-3003 

 
******* 

 
Chủ Tịch Ban Thường Vụ 

Ông Đinh quốc Thịnh 
Phone: (703) 489-0851 

Email: dinhqthinh@ gmail.com 
 
 

******* 
 

THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT 
CÁC LỚP HỌC VÀ HỘI ĐOÀN 

 Việt Ngữ: thứ Sáu 7:00-8:30pm 
 Đoàn TNTT: thứ Bảy 3:00-

4:30pm 
 Giáo Lý: thứ Bảy 5:00-6:30pm 
 Hội CBMCG: CN tuần 1, 12:00-

2:00pm 
 Hiệp Sĩ Đoàn 16468: CN tuần 2, 

3:00-5:00pm 

 PT Cursillo: CN tuần 3, 3:30-
5:00pm 

THÁNH LỄ 

THỨ SÁU: 7:00 pm,  tại phòng trailer JP2 

THỨ BẢY: 7:00pm, lễ thay cho Chúa Nhật 

CHÚA NHẬT: 2:00 pm & 7:00 pm 

GIẢI TỘI: 30 phút và chấm dứt 15 phút trước thánh lễ cuối tuần 

RỬA TỘI CHO TRẺ EM 

Bích tích Rửa tội cho trẻ em được cử hành vào Chúa Nhật thứ 3 mỗi tháng, 
sau thánh lễ 2 giờ trưa.  Xin liên lạc với cha đặc trách giáo họ ít nhất trước 2 
tuần để điền đơn và biết chi tiết. 

HÔN PHỐI 

Xin liên lạc cha đặc trách giáo họ ít nhất 6 tháng trước ngày cưới. 

GIÁO LÝ VÀ VIỆT NGỮ CHO THANH THIẾU NIÊN 

Niên học khai giảng đầu tháng 9 và bế mạc tháng 5. 

GIÁO LÝ DỰ TÒNG 

Xin liên lạc cha đặc trách giáo họ. Lớp giáo lý dự tòng khai giảng giữa tháng 
9 và kết thúc vào Phục Sinh năm sau. 

XỨC DẦU BỆNH NHÂN & RƯỚC MÌNH THÁNH 

Xin liên lạc cha đặc trách giáo họ. 

GIA NHẬP GIÁO HỌ 

Xin quý vị điền ĐƠN XIN GIA NHẬP GIÁO HỌ có để dưới cuối nhà thờ hoặc 
từ trang mạng của giáo xứ và gửi lại cho văn phòng giáo họ. 

******* 

CÁC ĐOÀN THỂ 
 Hiệp Sĩ Đoàn 16468: Anh Nguyễn Phong (703) 587-7595 

 Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: Chị Nguyễn Thanh-Phương (571) 241-4538 

 Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: Anh Lê Đình Khoa (703) 220-2456 

 Hội Con Đức Mẹ: Chị Nguyễn Thúy Liễu (703) 629-5451 

 Thiếu Nhi Thánh Thể: Chị  Nguyễn Trang (703) 655-4881 

 CĐ Thánh Linh: Chị Trương Lệ Hằng (703) 508-0951 

 CĐ Đức Mẹ La-vang: Chị Nguyễn Thương Thương (571) 216-1657 

 CĐ Anrê Trông: Chị Nguyễn Trang (703) 655-4881 

 CĐ Hoan Ca:  anh Phạm Hãn - han_p@yahoo.com 

 Ban Việt Ngữ: Anh Đặng Hồng Phước (571) 315-5023 

 Ban Giáo Lý: Anh Dũng Kevin Bảo (571) 331-3916 

 Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: Nguyễn Lan (571)217-2721 

 Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể: Nguyễn P. Hinh: (571)230-5386 

 Ban Phòng Thánh: Lê Thảo: (703)789-5995 
 Ban Giúp Lễ: Cao Trí: (202)744-2363 



 
Tin Mừng - Mt 16,21-27 

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-
thêu.  21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là 
Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su 
bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-
sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các 
thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ 
ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và 
bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để 
Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay 
lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh 
cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng 
của Thiên Chúa, mà là của loài người.”  24 Rồi Đức Giê-
su nói với các môn đệ : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ 
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, 
ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai mất 
mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống 
ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất 
mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì 
mà đổi mạng sống mình ?  27 “Vì Con Người sẽ ngự đến 
trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ 
của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy 
xứng việc họ làm.” 

MẤT TRƯỚC ĐƯỢC SAU 
TGM. Ngô Quang Kiệt 

Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Nhưng làm thế nào 
để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách 
làm. Vì không phải cứ thu vào là được. Không phải cứ 
buông ra là mất. Trái lại rất nhiều khi phải chịu mất trước 
rồi mới được sau. Mất nhỏ để được lớn. Mất ít để được 
nhiều. Đó hầu như là qui luật trong đời sống hằng ngày. 
Ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh nền kinh tế thị 
trường hiện nay. Nhà đầu tư muốn được lợi nhuận cao, 
sẽ không giữ kỹ tiền của trong nhà, buộc chặt lại rồi 
đem chôn giấu đi, trái lại phải huy động hết vốn liếng 
hiện có trong nhà đổ vào đầu tư. Vốn lớn thì lời mới lớn. 
Muốn được phải chịu mất trước. Đời sống đạo đức 
không đi ra ngoài qui luật đó. Chúa Giêsu dạy ta: “Ai 
muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà 
theo”. 
Đi theo Chúa là đi vào con đường của Chúa.  Con đường 
của Chúa là con đường từ bỏ. Cuộc đời Chúa Giêsu là 
một cuộc từ bỏ không ngừng. Từ bỏ trời để xuống đất. 
Từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người. Từ bỏ cuộc sống 
an nhàn nơi thôn làng để đi vào cuộc phiêu lưu rao giảng 
Tin Mừng. Từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma 
quỉ xúi giục, để đi vào con đường chật hẹp khó khăn 
theo ý Đức Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là 
từ bỏ ý riêng mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến 
Người phải toát mồ hôi máu. Nhưng Người đã đi đến 

cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh Người chết trần trụi 
trên thánh giá là hình ảnh một người từ bỏ tất cả đến 
tận cùng. Không còn một chút hơi thở. Không còn một 
giọt máu. Không còn một chút danh dự. Không còn gì 
cả. 
Con đường của Chúa là con đường thánh giá. Người đã 
ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ 
trên đường lên Núi Sọ, nhưng là thánh giá cuộc sống 
trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người. Thánh giá 
kiếp nghèo. Thánh giá bị chống đối. Thánh giá bị hiểu 
lầm. Thánh giá bị bỏ rơi. Thánh giá bị phản bội. Thánh 
giá thách thức. Thánh giá thất bại. Thánh giá oan ức. 
Thánh giá tủi nhục. Thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng 
lắm nên nhiều lần Người đã ngã xuống. Thánh giá ghê 
sợ lắm nên Người đã có lần muốn chối bỏ. Nhưng rồi 
Người lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn 
con đường. 
Nhưng nếu đường của Chúa Giêsu chỉ dừng tại đây thì 
đó là một con đường bế tắc. Nếu định mệnh của Chúa 
Giêsu kết thúc tại Núi Sọ thì đó là một định mệnh diệt 
vong. Không! con đường của Chúa còn là con đường 
phục sinh. Định mệnh của Chúa là một định mệnh vinh 
quang. 
Con đường thánh giá là con đường dẫn đến phục sinh. 
Con đường từ bỏ là con đường dẫn tới vinh quang. Phải 
qua sự chết mới đến sự sống. Phải qua tủi nhục mới đến 
vinh quang. Phải qua gian khổ mới đến hạnh phúc. 
Thánh Phaolô đã hiểu biết tường tận con đường của 
Chúa nên đã nói: “Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chuá 
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng 
với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang 
mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như 
người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến 
nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì 
thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh 
hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi 
vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và 
trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh 
Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng 
rằng: “Chúa Giêsu Kitô là Chúa” (Pl 2, 6-11). 
Cũng thế, khi mời gọi ta bước theo Người, Người không 
muốn ta đi vào tàn lụi diệt vong, nhưng muốn ta triển 
nở đến viên mãn. Nên Người nói tiếp: “Quả vậy, ai muốn 
cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng 
sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy”. 
Như thế từ bỏ không phải để mất mà để được, được lại 
một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn 
gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai. Mất đời này để 
được đời sau. Mất phàm tục để được thần thiêng. Mất 
tạm bợ để được vĩnh cửu. 
Thánh Phanxicô Khó Nghèo đã cảm nghiệm sâu xa chân 
lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: “Vì chính khi hiến 
thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc 
gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha 
thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. 
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Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình để được chính 
Chúa, nguồn mạch hạnh phúc của con. 
GỢI Ý CHIA SẺ 

1) Mất trước được sau. Bạn áp dụng câu này trong đời sống 
đạo thế nào? 
2) Chúa Giêsu mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, 
vác thập giá mà theo”. Bạn nghĩ sao về đòi hỏi này của Chúa, 
có quá khắt khe không? 
3) Hạnh phúc không có sẵn nhưng phải phấn đấu mới đạt 
được. Bạn có tâm đắc điều này không? 

LỊCH PHỤNG VỤ 
03/09  Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên 
04/09 Thứ Hai mùa thường niên 
05/09 Thứ Ba mùa thường niên 
06/09 Thứ Tư mùa thường niên 
07/09   Thứ Năm mùa thường niên  
08/09 Thứ Sáu lễ Sinh Nhật Đức Maria, lễ nhớ 
09/09 Thứ Bảy lễ thánh Phêrô Clavier, lm, lễ nhớ 
10/09  Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên 

TIỀN THU 
Tiền rổ trong thánh lễ: $3,517 
2nd Collection – Development Funds: $1,541 
Bán hàng (hội CĐM): $1,200 
Ủng hộ-Donation: $7,000. 

 
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ, VIỆT NGỮ, ĐOÀN THIẾU 
NHI THÁNH THỂ NIÊN KHÓA 2023-2024: Lớp Việt 
Ngữ:  Thứ Sáu, 8 tháng 9 ● Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Thứ Bảy, 9 tháng 9 ● Lớp Giáo Lý: Thứ Bảy, 9 tháng 9. 
Ngày khai giảng có nhiều việc xảy ra vì vậy sẽ có xáo trộn, 
xin quí phụ huynh kiên nhẫn và theo sự hướng dẫn của các 
thầy cô để cho mọi việc diễn ra được tốt đẹp.  
Xin quí phụ huynh cộng tác đưa đón các em đúng giờ, và 
lưu ý lái xe cẩn thận, nghe theo sự hướng dẫn của các anh 
em ban trật tự, khi đón rước các em. 
Hôm khai giảng lớp Giáo Lý, sau khi các em đã vào 
lớp sẽ có buổi họp phụ huynh với Ban Giáo Lý.  Xin 
qúy phụ huynh sắp xếp thời giờ để thăm dự buổi họp 
quan trọng đầu năm nay.  Xin cám ơn sự cộng tác 
của quý phụ huynh. 
LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG NIÊN KHÓA 2023-2024, 
được khai giảng vào Chúa Nhật, 10 tháng 9. Thời 
gian học mỗi Chúa Nhật từ 10 giờ sáng đến 12 giờ 
trưa, tại giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 
Arlington, VA.  Hạn chót ghi danh, Chúa Nhật, 3 tháng 
9. Đơn ghi danh có để dưới cuối nhà thờ.  Mọi chi tiết xin 
liên lạc với Thầy Cô Nguyễn Văn Thành 703-887-4641 hoặc 
Văn Phòng Gíáo Xứ. 
CẬP NHẬT ỦNG HỘ DỰ ÁN ĐẶT BÀN THỜ KÍNH 
THÁNH ANÊ LÊ THỊ THÀNH TẠI NHÀ THỜ CHÁNH 
TÒA.  Tổng số tiền ủng hộ nhận được từ giáo xứ và giáo 
họ cho đến nay là $87,932.00, 88% của tổng số dự định 
gây quỹ.  Xin quí cộng đoàn tiếp tục ủng hộ, và chân thành 

cám ơn quí ông bà, anh chị đã ủng hộ để món quà này 
sớm được hoàn tất. 

 
TIẾP KIẾN CHUNG (23/8): TRONG GIỜ PHÚT KHÓ 

KHĂN HAY VUI MỪNG, HÃY CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC MẸ 
Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 
23/8/2023, Đức Thánh Cha đã trở lại với loạt bài giáo lý về 
lòng say mê loan báo Tin Mừng; lòng nhiệt thành Tông đồ. 
ĐTC nói về các mẫu gương nhiệt thành Tông đồ, Ngài trình 
bày những gương mẫu của Thánh Juan Diego, vị thánh thổ 
dân Mexico được gọi là sứ giả của Đức Mẹ Guadalupe. 
Nói về việc truyền giáo ở Châu Mỹ, trước hết Đức Thánh 
Cha nói đến gương mẫu tuyệt vời là Đức Trinh Nữ 
Guadalupe. Ở Mexico – cũng như ở Lộ Đức và Fatima – 
Đức Maria hiện ra với một người khiêm tốn và đơn sơ, một 
người thổ dân tên là Juan Diego, và bằng cách này, Mẹ đã 
chuyển tải thông điệp của mình đến toàn thể Dân Chúa. 
Đức Thánh Cha nhận xét rằng Đức Mẹ loan báo Chúa Giêsu 
theo cách hội nhập văn hóa, nghĩa là qua ngôn ngữ và văn 
hóa bản địa, và với sự gần gũi từ mẫu của mình, Mẹ đã 
bày tỏ tình yêu và sự an ủi của Trái Tim vẹn sạch của Mẹ 
cho tất cả con cái của Mẹ. 
Còn thánh Juan Diego, để trở thành sứ giả của Đức Mẹ, 
ngài phải đối mặt với những hiểu lầm, khó khăn và những 
biến cố không lường trước được. Theo ĐTC, điều này dạy 
chúng ta rằng để loan báo Tin Mừng, chỉ làm chứng về 
điều tốt thôi chưa đủ, nhưng đôi khi còn phải biết chịu 
đựng sự dữ, với lòng kiên nhẫn và kiên trì, không sợ xung 
đột. Ngài mời gọi các tín hữu trong những lúc khó khăn đó, 
và cả khi vui mừng, chúng ta hãy cầu khẩn Đức Maria, Mẹ 
của chúng ta, Đấng luôn giúp đỡ, khuyến khích và hướng 
dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. 
Bài giáo lý của ĐTC: Cách loan báo Tin Mừng của Mẹ 
Maria: đón nhận và yêu mến văn hóa người của bản 
địa.  Anh chị em thân mến, chào anh chị em! 
Trên hành trình tái khám phá niềm đam mê loan báo Tin 
Mừng, lòng say mê loan báo Tin Mừng được phát triển 
trong lịch sử Giáo hội, hôm nay chúng ta hãy nhìn vào Châu 
Mỹ. Ở đây việc loan báo Tin Mừng có một nguồn mạch luôn 
luôn sống động: Guadalupe. Tất nhiên, Tin Mừng đã đến 
đó trước những lần Đức Mẹ hiện ra ở đó, nhưng không 
may là đi kèm với Tin Mừng, cũng có những lợi ích thế tục. 
Thay vì con đường hội nhập văn hóa, người ta lại thường 
đi theo con đường vội vàng là cấy ghép và áp đặt những 
mô hình đã định sẵn, ví dụ như mô hình của châu Âu, thiếu 
tôn trọng người dân bản địa. Ngược lại, Đức Trinh Nữ 
Guadalupe hiện ra trong trang phục của người bản xứ, nói 
ngôn ngữ của họ, đón nhận và yêu mến nền văn hóa của 
nơi này: Mẹ là Mẹ và mỗi người con đều tìm được một chỗ 
dưới áo choàng của Mẹ. Nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã 
nhập thể làm người và qua Đức Maria, Người tiếp tục nhập 
thể vào đời sống các dân tộc. 
Những người bà người mẹ là những người đầu tiên 
loan báo Tin Mừng cho chúng ta.  Thật vậy, Đức Mẹ 
loan báo Thiên Chúa bằng ngôn ngữ thích hợp nhất, đó là 
tiếng mẹ đẻ. Tin Mừng được loan báo bằng tiếng mẹ đẻ. 
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Và Đức Mẹ cũng nói với chúng ta bằng tiếng mẹ đẻ, ngôn 
ngữ mà chúng ta hiểu rõ. Và tôi muốn cảm ơn nhiều người 
bà người mẹ đã chuyển trao Tin Mừng cho con cháu họ: 
đức tin được truyền đạt bằng cuộc sống, vì lý do này, 
những người bà người mẹ là những người loan báo Tin 
Mừng đầu tiên. Xin vỗ tay hoan hô các người bà và người 
mẹ! Và Tin Mừng được rao truyền, như Đức Maria cho thấy, 
một cách đơn giản: Đức Mẹ luôn chọn những người đơn 
giản, trên ngọn đồi Tepeyac ở Mexico cũng như ở Lộ Đức 
và Fatima: khi nói với họ, Mẹ nói với từng người, bằng một 
ngôn ngữ phù hợp với tất cả mọi người, một ngôn ngữ dễ 
hiểu, giống như ngôn ngữ mà Chúa Giêsu dùng. 
Thiên Chúa thích thực hiện những điều kỳ diệu qua 
những người bé mọn.  Chúng ta hãy tập trung vào 
chứng tá của Thánh Juan Diego, sứ giả của Đức Trinh Nữ 
Guadalupe, một người thổ dân đã nhận được mặc khải của 
Mẹ Maria: sứ điệp của Đức Mẹ Guadalupe. Ngài là một 
người khiêm nhường, một người thổ dân: Thiên Chúa, 
Đấng thích thực hiện những điều kỳ diệu qua những kẻ bé 
mọn, luôn nhìn đến ngài. Juan Diego đến với đức tin khi 
đã trưởng thành và đã lập gia đình. Vào tháng 12 năm 
1531, khi ngài khoảng 55 tuổi. Khi đang trên đường đi, 
ngài nhìn thấy Mẹ Thiên Chúa trên một ngọn đồi và Mẹ dịu 
dàng gọi ngài là “Con bé nhỏ Juanito yêu quý của Mẹ” 
(Nican Mopohua, 23). Sau đó, Mẹ gửi ngài đến yêu cầu 
Đức Giám mục xây dựng một đền thánh ngay tại đó, nơi 
Mẹ đã hiện ra. Juan Diego, đơn sơ và sẵn sàng, ra đi với 
tấm lòng quảng đại trong sáng, nhưng ngài phải chờ đợi 
rất lâu. Cuối cùng ngài thưa chuyện với Đức Giám mục, 
nhưng không được tin tưởng. Ngài gặp Đức Mẹ lần nữa và 
Mẹ đã an ủi ngài và yêu cầu ngài thử lại. Người thổ dân 
quay trở lại và rất khó khăn mới gặp được Đức Giám mục; 
sau khi nghe ngài kể, Đức Giám mục đã đuổi ngài về và 
cho người kiểm soát ngài. 
Để loan báo Tin Mừng, làm chứng cho điều thiện 
thôi thì chưa đủ, cần phải có khả năng chịu đựng 
điều không may.  Đây là khó khăn, thử thách của việc 
loan báo Tin Mừng: bất chấp lòng nhiệt thành, những điều 
không lường trước được vẫn xảy đến với ngài, đôi khi từ 
chính Giáo hội. Thực ra, để loan báo Tin Mừng, làm chứng 
cho điều thiện thôi thì chưa đủ, cần phải có khả năng chịu 
đựng điều không may. Chúng ta đừng quên điều này: điều 
quan trọng để loan báo Tin Mừng là làm chứng cho điều 
thiện thôi chưa đủ mà còn cần phải có khả năng chịu đựng 
điều không tốt. Người Kitô hữu làm điều thiện nhưng lại 
nhận lấy điều không may. Cả hai đi cùng nhau, đó là cuộc 
sống. Ngay cả ngày nay, ở nhiều nơi, để hội nhập Tin Mừng 
và Tin Mừng hóa các nền văn hóa, cần phải có sự kiên trì 
và nhẫn nại, không sợ xung đột, không nản lòng. Tôi đang 
nghĩ đến những đất nước nơi các Kitô hữu bị bách hại vì 
họ là Kitô hữu và không thể thực hành tôn giáo của họ 
đàng hoàng và cách bình an. 
Đức Mẹ giúp chúng ta tiến bước.  Juan Diego, bị nản 
lòng, bởi vì Đức Giám mục đã đuổi ngài đi, đã xin Đức Mẹ 
tha cho ngài và chọn một người nào đó được kính trọng và 
có khả năng hơn ngài, nhưng ngài được mời gọi kiên trì. 
Luôn luôn có nguy cơ đầu hàng trong việc loan báo Tin 

Mừng: khi có điều gì đó không ổn và chúng ta lùi bước, trở 
nên chán nản và có thể sẽ ẩn náu trong những điều mà 
mình cho là chắc chắn, trong các nhóm nhỏ và trong một 
số việc đạo đức cá nhân. Ngược lại, trong khi an ủi chúng 
ta, Đức Mẹ giúp chúng ta tiến bước và nhờ đó làm cho 
chúng ta lớn mạnh, giống như một người mẹ hiền, trong 
khi đi theo bước chân con mình, đưa nó vào những thử 
thách của thế giới. 
"Không phải là Mẹ đang ở đây sao, Mẹ của con là 
ai?”  Juan Diego, được khuyến khích như thế, quay lại gặp 
Đức Giám mục; Đức Giám mục yêu cầu ngài một dấu hiệu. 
Đức Mẹ hứa điều đó với ngài và an ủi ngài bằng những lời 
này: “Đừng để điều gì đe dọa hay khiến lòng con ưu phiền: 
[…] Không phải là Mẹ đang ở đây sao, Mẹ của con là ai?” 
(sđd., 118-119). Điều này thật đẹp! Nhiều lần chúng ta cô 
đơn, buồn bã, gặp khó khăn, Đức Mẹ cũng nói với tâm hồn 
chúng ta điều đó: “Không phải là Mẹ đang ở đây sao, Mẹ 
của con là ai?” Mẹ luôn luôn ở gần để an ủi chúng ta và 
ban cho chúng ta sức mạnh để tiến bước. 
Khi chúng ta sẵn sàng và vâng lời, Thiên Chúa có thể 
làm điều chúng ta không ngờ.  Sau đó Đức Mẹ bảo ngài 
lên đỉnh đồi cằn cỗi để hái vài bông hoa. Dù đang là mùa 
đông nhưng Juan Diego vẫn tìm thấy những bông hoa tươi 
đẹp, ngài đặt chúng vào áo choàng của mình và dâng cho 
Mẹ Thiên Chúa. Đức Mẹ bảo ngài đưa các bông hoa đến 
cho Đức Giám mục để làm bằng chứng. Ngài đi, kiên nhẫn 
chờ đến lượt mình và cuối cùng, trước sự chứng kiến của 
Đức Giám mục, ngài mở chiếc áo choàng để khoe những 
bông hoa và nhìn kìa: Hình ảnh Đức Mẹ xuất hiện trên tấm 
vải áo choàng, một hình ảnh phi thường và sống động mà 
chúng ta quen thuộc và trong mắt Mẹ in dấu của những 
nhân vật thời đó. Đây là điều ngạc nhiên của Thiên Chúa: 
khi chúng ta sẵn sàng và vâng lời, Người có thể làm điều 
chúng ta không ngờ, vào những lúc và theo những cách 
mà chúng ta không thể đoán trước được. Và thế là đền 
thánh mà Đức Trinh Nữ yêu cầu đã được xây dựng và ngày 
nay chúng ta có thể thăm viếng. 
Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chúng ta hãy đến 
với Mẹ.  Juan Diego từ bỏ mọi sự và với sự cho phép của 
Đức Giám mục, ngài đã dâng hiến cuộc đời mình cho đền 
thánh. Ngài chào đón những người hành hương và rao 
giảng Tin Mừng cho họ. Đây là những gì xảy ra tại các 
thánh địa Đức Mẹ, những điểm đến của những cuộc hành 
hương và những nơi loan báo Tin Mừng, nơi mà mọi người 
đều cảm thấy như ở nhà - vì đây là nhà của người mẹ - và 
cảm thấy nhớ nhà, nghĩa là nhớ nơi Mẹ đang ở đó, là Thiên 
đàng. Ở đó, người ta đón nhận đức tin một cách đơn giản, 
cách chân thực, bình dân, và Đức Mẹ, như Mẹ đã nói với 
Juan Diego, nghe thấy những tiếng khóc của chúng ta và 
chữa lành những nỗi đau của chúng ta (x. ibid., 32). Chúng 
ta hãy học điều này: khi gặp khó khăn trong cuộc sống, 
chúng ta hãy đến với Mẹ; và khi cuộc sống hạnh phúc, 
chúng ta cũng đến với Mẹ để chia sẻ điều này. Chúng ta 
cần đi đến những đảo an ủi và thương xót này, nơi đức tin 
được diễn tả bằng tiếng mẹ đẻ; nơi những khó khăn của 
cuộc sống được đặt trong vòng tay của Đức Mẹ và chúng 
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ta trở về cuộc sống với tâm hồn bình an, như sự bình an 
của trẻ thơ. 
Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và phép lành Đức 
Thánh Cha ban cho mọi người. 

 
CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐAU YẾU: Xin cộng 
đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho những người có tên trong 
danh sách dưới đây.  Ông Cố Trần Văn Lễ ● Thầy Phạm Minh 
Kiên ● Ông Võ Văn Năm ● Ông Nguyễn Thuận ● Bà Nguyễn 
Thị Liêm ● Chị Nguyễn Xuân Mai Phương ● Bà Tô Thị Kim 
Tâm ● Bà Nguyễn Thị Mỹ ● Cô Nguyễn Thu Thanh ● Em Trần 
Bích Thảo ● Chị Trần Thị Minh Thoa ● Trương Thị Ngọc Liên 
● Chị Phạm Nguyễn Tuấn ● Chị Bùi Phi Diễm ● Chị Nguyễn 
Bình-Thanh 

CÁC Ý LỄ XIN TRONG TUẦN 
Thánh lễ thứ Bảy, ngày 2 tháng 9, 7 giờ tối 
 Giuse Nguyễn Đức Nhuận 
 Teresa Trần Thị Hiền (Lan Le) 
 Maria Nguyễn Thị Quý (Lan Le) 
 Phêrô Lê Văn Trang (Lan Le) 
 Maria Nguyễn Thị Chuyền (Thúy Ngọc Nguyễn) 
 Mátthêu Lê Ngọc Anh Kiệt (gđ. Lê Ngọc Anh Dũng) 
 Maria Giuse Nguyễn Hữu Tố  
 Maria Đỗ Thị Đào (Mimi Vu) 
 Giuse Nguyễn Văn Phép (Võ Châu Tâm) 
 Trần Thị Nguyệt xin tạ ơn và xin ơn bình an 
 Nguyen Darlene xin tạ ơn và xin ơn bình an 
 Giuse Nguyễn Đức Nhuận (Nguyễn Thị Hương) 
 LH Nguyễn Thị Ái lễ giỗ (Anna Nguyễn Trâm) 
 Theresa Đỗ Thị Hương (Vũ Thành) 

 Xin ơn bình an cho công ăn việc làm (Diễm và Linh Hương) 
 Xin ơn sức khỏe và bình an cho gia đình (Hương Phạm) 

Thánh lễ Chúa Nhật, ngày 3 tháng 9, 2 giờ trưa 
 Phanxicô Xavier Trần Văn Đại (Các con cháu) 
 Maria Phạm Thị Phận (Các con cháu) 
 Giuse Nguyễn Đức Nhuận 
 Cecilia Dương Thị Nhạn (Gđ. Nguyễn Bá) 
 Louis Gonjaga Nguyễn Anh Tấn (Gđ. Nguyễn Bá) 
 Maria Nguyễn Thị Bích Hồng (John Dương) 
 Phêrô Võ Kim Long (gia đình) 
 Agnes Nguyễn Thị Huê (Nhóm Tình Thương & BTC) 
 Dusch Lester (Dusch Le) 
 Gioanna Bùi Thị Hoàng (gđ. Lê Trà My và Lê Nga My) 
 Louis Gonzaga Nguyễn Anh Tuấn (OB. Nguyễn Khắc Lăng) 
 Maria Nhung Trần (Nguyễn Phú) 
 Antôn Nguyễn Trâm (Liệu Nguyễn) 
 Phaolô Trần Đinh (Liệu Nguyễn) 
 Têrêsa Nguyễn Thị Hựu (Gđ. Họ Trần) 
 Maria Nguyễn Thị Phong Lưu (Gđ. Ông Nguyễn, Chi) 
 Đaminh Phạm Đình Thái (Kim Dung) 
 Phêrô Võ Kim Long (Gia đình) 
 Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ 
 Giuse Lê Thiên Nhân (Lê Thị Ánh Nguyệt) 
 Giuse Trần Văn Thông (Gđ. Nguyễn T Tuấn) 
 Xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, và bình an cho gia đình (Lan Lê) 
 Jean-Pierre Nguyễn Anh Tuấn (Nguyễn Bá) 

Thánh lễ Chúa Nhật, ngày 3 tháng 9, 7 giờ tối 
 Phêrô Hoàng Ngọc Thực (gia đình) 
 Maria Đỗ Thị Đào (Mimi Vu) 
 Giuse Nguyễn Đức Nhuận (Kiều Kim Vân) 
 Teresa Nguyễn Thị Nhì (Huỳnh Ngọc Thảo) 
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